
Biesbosch 2022 
Het is een hele tijd geleden dat we in de Biesbosch waren, 2019 alweer, toen nog voor een kanotocht, 

nu gaan we te voet de Biesbosch verkennen in dat deel waar je alleen met boot kunt komen. 

Bij fort Lunet in Raamsdonksveer stappen we op de Biesbosch Express, waarmee schipper Jan ons naar 

de Sint Jansplaat vaart. Ik weet niet of de plaat naar hem is vernoemd, misschien wel eerder andersom. 

Niet ver de aanlegplaats staan de restanten van een griendwerkershuisje. Eigenlijk is het enige wat nog 

rest het fundament, maar speciaal voor bezoekers is er een gevel met haard opgetrokken, zodat het 

wat meer op een ruïne lijkt. Het huisje was bestemd voor rietsnijders en griendwerkers. Griendwerker 

was een zeer zwaar beroep dat inmiddels niet meer bestaat. Vaak waren ze twee weken van huis totdat 

een praam hoog was opgetast met griendhout. 

Bij het Brugje van Sint Jan steken we de Sloot 

van Sint Jan over – alles heet hier Sint Jan, en 

komen dan in de Benedenste, jawel, Jannezand. 

De balken van het Brugje van Sint Jan staat vol 

met ingekerfde namen, heel veel stammen nog 

uit de oorlog. Aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog was Zuid-Nederland bevrijd, maar 

Noord-Nederland nog niet en lag de Biesbosch 

hier tussenin. Het gebied werd gebruikt door Duitsers om naar Noord-Nederland te komen en voor 

joden en gestrande piloten om naar Zuid-Nederland te komen. Deze verbinding werd verzorgd door 

de zogenaamde “line-crossers”. Daarbij werd regelmatig het bruggetje over de Sloot van Sint Jan 

gepasseerd. Het verzet onderschepte in de buurt van het bruggetje veel Duitsers. 

In het Benedenste Jannezand lopen we langs een smal pad dat aan weerzijden is begroeid met veel 

riet, maar nog meer met springbalsemien. Deze plant is een invasieve exoot en komt oorspronkelijk 

uit de Himalaya. In 1850 is de plant naar Europa gekomen en doet het daar zo goed dat sinds 2017 de 

plant is opgenomen op de lijst van invasieve soorten die zorgwekkend zijn voor de Europese Unie, wat 

wil zeggen dat de plant niet meer geïmporteerd, gekweekt, vervoerd of verkocht mag worden in alle 

Europese lidstaten. De plant kan dan wel invasief en exotisch zijn, het blijft leuk op het knobbeltje 

achter de zaaddoos de knijpen, waarna de zaaddoos openspringt en de zaden wegschieten. 
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Wanneer we op het dijkje naast Benedenste Jannezand lopen zien we boven ons een zeearend traag 

rondjes draaien. In de Biesbosch zijn dit jaar drie jonge zeearenden in één nest uit het ei gekropen. Een 

bijzonder aantal wat zelden voorkomt. 

Wat verder op het dijkje komen we twee dames tegen die de weg kwijt zijn. Ze hebben het pad naar 

de uitkijktoren niet kunnen vinden en sluiten bij ons aan om daar naar toe te lopen. Het is niet zo 

verwonderlijk dat ze het pad niet hebben gezien. Het is erg smal een zwaar overwoekerd met riet en 

distels. Wij van de NKBV hebben daar niet zo een moeite mee; we zien het als een extra uitdaging in 

plaats van een vervelende hindernis. De dames vinden waarschijnlijk het laatste, want als ik even later 

omkijk lopen ze niet meer met ons mee. 

Ondanks dat het pad misschien lastig begaanbaar is, is er toch het nodige te zien. Hier en daar stuiten 

we op een molensteen. Een molensteen? Mijn eerste gedachte is: “Hoe komen die hier?” In geen 

velden of wegen is hier een molen te bekennen. Dus tweede vraag: 

“Waarom zijn ze hier?” Volgens Maria, die heel veel weet over de 

Biesbosch, zijn het oude grensmarkeringen tussen Zuid-Holland en 

Noord-Brabant. Het fascineert mij en zoek het thuis gelijk op. Het 

waarom van de molenstenen blijkt voer voor discussie te zijn tussen 

historici. Er zijn twee verhalen. De eerste stamt uit 1547 waarin de 

molenstenen de visgronden van niemand minder dan Willem van 

Oranje zouden markeren. De tweede versie stamt uit 1830 toen het 

kadaster op decreet van keizer Napoleon nieuwe polders en 

eigendommen ging afpalen. Beide verhalen zijn waar, maar de molenstenen die wij hier zien liggen 

komen zeer waarschijnlijk uit 1830. 

Op het pad vinden we ook nog een dode mol, althans, dat denken we. Als ik hem een tikje met m’n 

schoen geef zien we zijn buikje op en neer gaan. Ademt hij nog of… zijn het de maden in zijn buik. 

Bij de uitkijktoren is het wat drukker. Hier leggen veel kanovaarders aan om te genieten van het 

uitzicht. Op de Zuiderklip zijn veel vogels te zien, zoals ganzen, eenden, zwanen, lepelaars, zilver en 

blauwe reigers, kieviten en nog veel meer. In één van de hoogspanningsmasten kunnen we met een 

verrekijker op de bovenste arm het nest van een zeearend zien. 

We moeten nog een behoorlijk stukje wandelen als we nog een rondje langs de Amaliahoeve willen 

lopen. Om op tijd terug te kunnen zijn voor de boot moeten we er dus even de vaart in zetten. We 

willen zeker langs het witte huisje lopen waar vroeger Henny woonde. In 2019 zijn we tijdens de 

kanotocht bij haar op de koffie geweest. Dat was een onvergetelijke ervaring. Inmiddels woont ze er 

niet meer. We halen oude herinneringen op aan Henny als we langs het dijkje bij Keesjes Killeke lopen 

tot we plots een grote kudde Schotse hooglanders tegenkomen. Deze dieren zien er gevaarlijk uit met 

hun enorme horens, maar zijn zoals iedereen wel weet, zachtaardig en als je voldoende afstand houdt 

is er niets aan de hand. Nou, dus niet. In de kudde lopen heel veel jonge kalfjes. Een moeder koe krijgt 

ons in de gaten en rent gelijk het dijkje op en blijft daar staan; haar blik strak op ons gericht. Oké, die 

boodschap is wel duidelijk: “You shall not pass!” We proberen langs de andere kant van het dijkje in 

een grote omtrekkende beweging om de kudden heen te lopen, maar dan komt de hele kudde in 

beweging en loopt over het dijkje dezelfde kant op als die wij willen gaan. We besluiten dat het maar 

beter is om de beesten verder met rust te laten. 



We maken nog een groepsfoto op 

dezelfde plek als in 2019 en keren dan 

terug naar de aanlegplaats van de boot. 

We zijn al voor half vier terug bij de boot 

en denken eerder mee terug te kunnen, 

maar die vlieger gaat niet op. Die boot zit 

al vol, maar we hebben geluk. Maria kent 

Jan de schipper, die hier vroeger 

eendenkooiker was. We mogen met hem 

een kijkje nemen in de eendenkooi. De 

meesten van ons zijn nog nooit in een 

eendenkooi geweest. Dat is dus best wel 

een unieke ervaring en nog leerzaam ook. Zo leren we dat wilde eenden eigenlijk nachtdieren zijn, dat 

tamme eenden worden gebruikt om wilde eenden te lokken, dat eenden altijd tegen de wind in vliegen 

en dat daarom de eendenkooi uit vier pijpen in de vier verschillende windrichtingen is gemaakt en 

waar de uitdrukking “de pijp uitgaan” vandaan komt. Verder komen we te weten wat de functie van 

de kooikerhond is en hoe die getraind wordt. De eendenkooi is nu eigendom van Staatsbosbeheer, 

maar Jan is er nog heel vaak te vinden. De eendenkooi is niet meer in gebruik als jachtinstrument maar 

wordt opengesteld voor educatief bezoek. 

Tot slot brengt Jan ons weer terug naar Fort Lunet, waar schrijver dezes de deelnemers trakteert op 

een versnapering, omdat dit zijn 101ste wandeling was met de NKBV. Op naar de 102de. 

Groetjes, 

Frank van der Zande 

 


